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Thema: ONTMOETEN 

 

Protestantse gemeente ’s Heerenberg-Zeddam 

Geloofskern Oswaldus Zeddam 

Introductie over Taizé 
Vandaag hebben we een oecumenische viering. We komen samen als Geloofsgemeenschap 
Oswaldus Zeddam en Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam om te bidden, te zingen en ons 
te bezinnen in de geest van de gemeenschap in Taizé. 
Wat is Taizé? De Zwitserse broeder Roger kocht in 1940 in Taizé, in de Bourgogne (Frankrijk), een 
huis met gebouwen om mensen, die het oorlogsgeweld ontvluchten te kunnen opvangen. Hij moet 
zelf in 1942 uit Taizé vluchten, maar in 1944 is hij al weer terug. In 1949 leggen 7 broeders 
afkomstig uit de rooms-katholieke en verschillende protestantse kerken, hun geloften af om in 
eenvoud, in gemeenschap met elkaar te leven. Dat is het eigenlijke begin van de communiteit van 
Taizé. Het is een open, oecumenische gemeenschap, waar iedereen van over heel de wereld welkom 
is om een tijd met hen te leven.  
Taizé vieringen kenmerken zich door de meditatieve liederen en hebben als doel ieders deelname te 
stimuleren. De liederen zijn in verschillende talen geschreven. Vooral de lange stilte heeft voor veel 
mensen iets ongemakkelijks en misschien is het lastig om het als “meditatieve stilte” te ervaren. 
Stilte is niet vanzelfsprekend in deze tijd en heeft “oefening” nodig. 



We hopen dat deze viering ons helpt om in Gods aanwezigheid te verblijven en Hem en elkaar te 
ontmoeten. 
Een goede viering toegewenst vol ontmoetingen! 

Werkgroep Oecumene 

Over de afbeelding: 
De gemeenschap van Taizé heeft een grote liefde voor iconen. Dit is de ‘vriendschapsicoon’. Het zou de lievelingsicoon 
zijn geweest van broeder Roger. De icoon is afkomstig uit Egypte en dateert uit de zesde eeuw. Hij beeldt Christus uit 
die zijn hand legt op de schouder van zijn vriend Menas om met hem op te lopen, hem te vergezellen. Menas, voormalig 
soldaat, werd gedood toen hij het evangelie verkondigde op een heidens feest. Zijn lichaam werd teruggebracht naar 
Egypte, de wonderverhalen groeiden en zijn begraafplaats groeide uit tot een populair bedevaartsoord. Voor de 
gemeenschap van Taizé brengt deze Koptische icoon een boodschap van vriendschap, moed en liefde: ‘Wij kunnen ons 
allemaal herkennen in deze vriend van Christus. Deze icoon beeldt uit wat centraal staat in het evangelie: ook al is 
Christus, na zijn opstanding, onzichtbaar voor onze ogen, toch kunnen wij ons toevertrouwen aan zijn aanwezigheid. 
Hij vergezelt ieder mens’. 

WELKOMSTWOORD 

 

LIED: Zing de Heer een nieuw gezang (Singt dem Herrn)  - staande  

De KAARS wordt aangestoken 
Ondertussen LIED: Veni Lumen 



(vertaling: Kom Schepper Geest. Kom wees in de harten licht) 

PSALMLEZING: Psalm 34, afgewisseld met LIED: Alleluia 

De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,  
mijn mond is altijd vol van zijn lof 

LIED: Alleluia 
Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER,  
de nederigen zullen het met vreugde horen 

LIED: Alleluia 
Roem met mij de grootheid van de HEER,  
sluit u aan om zijn naam te verheffen 

LIED: Alleluia 
Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, 
hij heeft mij van alle angst bevrijd 

LIED: Alleluia 
Proef, en geniet de goedheid van de HEER, 
gelukkig de mens die bij hem schuilt 

LIED: Alleluia 
Gebroken mensen is de HEER nabij,  
hij redt wie zwaar wordt getroffen 

LIED: Alleluia 

LIED: U bent de bron van leven (Tu sei sorgente viva) 



BIJBELLEZING: Lucas 19 : 1-10 
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke 
hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte 
hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in 
een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, 
keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis 
verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen 
die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om 
onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, 
de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik 
het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is 
een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ 

Vers 5 wordt vervolgens in verschillende talen voorgelezen:  
Achterhoeks, Indonesisch, Swahili, Engels  

LIED: Gott ist nur Liebe (Bog jest miloscia) 

STILTE 

VOORBEDEN 
Afgewisseld met LIED: Kyrie 

Gezamenlijk ONZE VADER 



AFSLUITEND GEBED 

LIED: Behoed mij o God (Behüte mich, Gott) 

LIED: Bless the Lord 

      

We verlaten al zingend de kerk 

We zetten de ontmoeting voort in het Imminkhuis.  
Iedereen is van harte welkom! 


